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KIBRIS SORUNU ve 
BAZI GERÇEKLER 


Amerikan emepryalizmi ve onun yandaşları için Kıbrıs önem-U bir adaydı, Emperyalizmin Ortadoğudaki ekonomik o çıkarlarının korunması açısından Kıbrıs'ın stratejik konumu vazgeçilmez bir önem taşımaktaydı. 

Emperyalizmin ayrıca ada üzerinde ekonomik çıkarları vardı. 
Onlar “için ada (kaybedilmemesi gereken bir pazardı. 

Türkiye'nin müdahalesinden ön. 
ce adada durum ne idi? Emperyalizm bu adayı kaybetmiş durumda mı idi? Buikisoruyada verilecek cevap olumsuz olacaktır. Askeri 


yönden İngiliz egemen üsleri yerli yerindeydi, gerektiğinde ortadoğudaki emperyalist çıkarları korumak için Amerika tarafından kullanıldı. Buna karşı çıkan bir Kıbrıs yönetimi de olmadı. Askeri yönden durum bu iken ada, emperyalizmin pazarı olmakta devam ediyor ve en önemli maden kaynakları (o sömürülüyordu. Ve Kıbrıs yönetimi buna da ses çlkarmıyordu. 

O halde emperyalizm, çıkarlarına zarar vermeyen bir yönetimi devirmeye neden gerek duydu? 


GENEL meninin, 


Başyazı 


İLHAN BAYSAL 


Bu noktada gözlerimizi bir 


an için Kıbrıs çevresindeki ülke. 


lere çevirelim: 

Yunanistan'da yedi yıldır egemen olan faşist cunta yönetimi kritik bir noktaya gelmişdi. Dünya emperyalizmi ile bütünleşmiş Yunan emperyalizmi ayakta kalabilmek için, yıllardır sürdürdüğü emperyalist amaçlar doğrultusun- da çarapıcı bir başar, kazanmak zorundaydı. Bu başarının Kıb. 
rıs'daki adı Enosisti. Türkiye'de emperyalist çıkarları bir ölçüde de olsa tedirgin eden sosyal demokrat yönetim işbaşına gelmişti. 

(Sonu Sayfa 3'de) 
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Zeka ülkesinin seçkin bir evlâdı daha, yaşamı gibi gürültüsüzce aramızdan ayrılıp gitti, Bayraksız, top arabasız, antenler ve ekranların yapay büyüklüğüne sığınmaksızın. Ölümü ile yaşamını bir tutarhblık çizgisinde birleştirerek. Kişiliğinin ve mücadelesinin gerektirdiği şekilde. 

Onu, 36 saatten daha kısa bir süre içinde, bir avuç suyun parmaklar arasından kayıp süzülüşü gibi yitirdik. Geçirdiği mide kanaması belki kaçınılmazın başlangıcıydı; belki de, yaşamın canlı, çarpıcı Ve 80- mut örneği. Ne var ki, sonuncu ve tamir kabul etmez bir örnek, 

Arkada bıraktığı kişisel de korda, o insansız, terkedilmiş Ve 1ssız çerçevede, ondan geriye yalnız sayfaları açık ve ters çevrilmiş bir kitap kaldı. Son gece ya da son saatlerinde okuduğu bir kitap: «Ölmeye Yatmak». 

Acaba, düpedüz ve yalınkat bir rastlantı mı bu? Yok- sa, görünmeyen bir yazgının acı ve alaycı oyunu mu? Kim bilir? 

Her durumda onurlu bir mücadele birdenbire kesintiye uğramış oldu, Kutup fırtınaları gibi sessiz, fakat sürekli ve yoğun bir mücadele. Kuşkusuz sona ermedi. Ne var ki, önem-H bir savaşçı mücadelenin sah- ne önünden -bir daha dönmemecesine- ayrılmış oldu. Gerçekten, uzun bir süredir, radikal planda yanl insana hizme- te yönelmiş yaklaşımlar anlamındaki tüm çabalarda onun katkısı vardı. Yüreği ile, zekâsı ile, enerjisi ile. Ayrıca, sağduyunun sınırları içinde hiçbir konu yoktu ki, orada, Baysal ile uyum halinde olunmasın. 
Birleşilmesin. İşbirliği yapılmasın. Üstelik böyle bir uyum çoğu kez kendiliğinden doğuyor, en küçük bir engele raslamaksızın biçimleniyor ve gil- 

(Sonu Sayfa 3'de) 


TEKNOLOJI i 


şi 


Bilindiği gibi kapitalizm 19. 
yüzyılın sonuna doğru niteliksel bir değişimden geçerek rekabetçi özelliğini kaybetmiş ve tekelci dönem başlamıştır. Bu değişim Emperyalistler için dünya hammadde kaynakları ve pazarları üzerinde sıkı bir kontrolu ge. 
rekli kılmıştır. Hammadde kaynaklarının ve pazarların dünya ölçüsünde kontrolu emperyalist- 


ler arası osürtüşmelere ve giderek yeniden bölüşüm savaşları. 
na kadar varmışlardır. Özellikle 


ikinci Bölüşüm Savaşı'ndan sonra sermaye ihracı daha da önem kazanmış, geri biraktırılmış Ülkelerdeki ucuz işgücünden, pazar olanaklarından, düşük vergi ve yüksek kâr transferinden yarar. 
lanmayı düşünmen batılı kapitalistler üretim alanlarını bu ülkelere doğru kaydırmışlardır. 


Dünya pazarları bugün geniş ölçüde çokuluslu o tekellerin kontrolu altındadır. Üretiminin çoğunu kendi ülkesi (merkezinin bulunduğu ülke) dışında yapan, dünyanın her yanında tesisleri, temsilcileri, işbirlikçileri bulunan bu çok-uluslu tekeller genelikle kârlarının yüzde 50 sinden fazlasın, da kendi ülkeleri dışından te. 
min etmektedir. Dünya ölçüsün- deki bu yayılma bugün büyük boyutlara ulaşmıştır. Amerikalıla- 
"rın yaptıkları bir araştırmaya göre merkezi A.B.D. nde bulunan 


187 çok.uluslu tekelin yabancı ülkelerde 1913 yılındaki ortaklıklarının sayısı 190 idi. Bu rakam 
1939 yılında 1068'e, 1967 yılında 
ise bu rakamın beş katına, 5088'e fırlamıştır. (1) 


Görülmektedirki, pazarların, 


Ianmadde kaynaklarının yanın- * 


du, kârlı yatırım alanları da ka. 
pitmistler arasında (o bölüşülmüştür Bu bölüşüm kendi iç çelişkileriyle birlikte bugün halâ devam etmektedir. 


Batıl, kapitalistler için en kârlı yatırım alanı, öncelikle tü. 
ketim malları sanay; olmuştur. 
Yatırım masraflarının düşük o'- masına karşın kâr transferinin fazla oluşu, üstelik geri bıraktırılmış ülkelerde gerçek bir sana. 
yileşmeyi çarptırması ve geciktirmesi, bu tercihin ana nedenleri. 
dir. Bunu takibeden yatırım alanı ise montajcılık olmuştur. 


Geçtiğimiz yıllarda ülkemizde, üzerinde hayli söz edilen, bü- 


SAYFA :2 


yük tepkilerle karşılanan, hazır parçaların sadece vidalarını bük. 
mekten ibaret böyle bir girişim, ülke içinde teknoloji üretimini besleyecek her türlü birikimi engelledi. Öyleki, gelişmiş ülkelerle aramızdaki göreli farkı kapatmak, kısacası kalkınmak zorunda olan ülkemizde, gelişme kendi doğal evrimini bile tamamlayamaz duruma geldi ve bu göreli fark son yıllarda daha da büyüdü. 


Sanayileşmey; hayati bir so-Tün olarak gören ve gerçek bir sanayileşmenin gelişme koşullarını doğru olarak değerlendirebi. 
len ilerici hareketlerin yoğunlaş- 


ması da buna eklenince, montajcılığı batılı kapitalistler ve yerli işbirlikçileri de bir kalkınma modeli olarak savunamaz duruma geldiler. Gerek ara mallar gerek. 
se yatırım malları üretimine dömük bir sanayinin kurulması gerekliliği kendi hazırlattıkları kal- 


kınma plânı hedefleri arasında yer aldı. 
Ancak, ekcnomisi dışa ba. 


gımlı, yatırım olanakları sınırlı ve kapitalist yoldan kalkınmayı amaçlıyan geri-bıraktırılmış br ülkede sanayileşme nasıl bir yol izleyecekti? Tüm kaynakların rasyonel bir biçimde kullanılmasl, bilimsel ve teknolojik gelişir lerin yeni teknolojile, üretmesi, en yen; teknolojilerin sanayiye uygulanabilmesi olanağı var miydı? Bütün bir soruların yanıtı olumsuz olunca, teknoloji temini için tek bir yo] kalıyordu: Teknoloji ithali. 

Son onbeş yıl boyunca zengin ülkeler daha zengin olurken, yoksul ülkeler dahada yoksullaş. 
mışlardır. Üçüncü dünya olarak anılan ülkeler topluluğunun dünya ticareti iç ndek; payı 1950'de % 31.3 iken, 1963'de % 20.8'e ve 1967'de % 18,5'e düşmüştür. Petrol hariç tutulduğunda, bu pay % 10 dan da az olacaktır. (2) 


Bu açıdan bakınca, bugün ar. 
tık batılı kapitalist ülkeler de geri-bırakılmış ülkelerin sanayileşmesinden yana gözükmekte. 
dir. Çünkü sanayileşme at'lımın- daki her ülke kapitalistler için kârlı bir yatırım alanıdır: Modası geçmiş projelerin, lisansların, patentlerin, «know.how> ların, makine ve teçhizatın, teknik hiz- 


inetin, daha doğrusu geri bir teknolojinin yüksek o faizli krediler yoluyla satıldığı, üstelik sanayi. 
leşmenin kontrol altına alındığı ve saptırıldığı bir. yatırım alanı. 
Artık, teknoloji oldukça bol bulunan ve çeşitleri de aynı oranda çok olan bir ma; durumundadır. 
Yıllardır geri-bıraktırılmış ülke. 
hammadde alip, sa- yüksek kârlarla 


lerden ucuz mayi ürünlerini yine bu ülkelere satan batıl, kapitalistler için, satışından yük. 
sek kârlar sağlayacakları bir mal çıkmıştır ortaya. 


yeni 


—NEDEN GERİ— 
BIRAKTIRILMIŞ 
ÜLKELER ? 


Burda bir yanılgıyı hemen noktalamakta yara, vardır. Bu yanılgı, teknik işbirliği ve teknoloji transferinin bütün dünyada var olan doğal bir mekanizma olduğu, gelişmiş kapitalist ülkelerin de birbirlerine sermaye o ve teknoloji ihraç ettikleri, özell Xie Amerikan yatırımlarının Avrupa'da büyük boyutlara ulaştığı, dolayısiyle teknoloji emperyalistlerin geri-bıraktırılm:ş ülkeler üze- 


rindek; bir sömürü aracı sayılamıyacağı görüşünde yatmaktadır. 


İkinci Bölüşüm Savaşı sonrasında, sosyalist blok'un varlığı ve ogeri-biraktırılmış ülkelerde devrimci hareketlerin gelişmesi, Amerika'yı, savaştan oldukça hk: zuk bir ekonmiyle çıkan Avrupa'- nın kapitalist ülkelerin; ve Japonya'yı desteklemeye zorlamıştır. 
«Batı Almanya ile Japonya'nın İkinci Bölüşüm Savaşından sonra yeniden doğma'arının soğuk savaşın ürünü olduğu söylenebilir; bu yadsınamaz. A.B.D.'nin 1947-8 de, Avrupalı ve Japon rakipler'ni, bu ülkelerin Kapitalist kampı çökertecekleri korkusu ile yeniden kurmaya karar verdiği açıktır» (2). Üstelik savaş sonrasın. 
da Amerikan tekellerinin elinde büyük bir sermaye birikimi vardı ve bu büyük ölçüde sermaye ihracı yapılmasını (o gerektiriyordu. 


«... Üçüncü Dünya'ya büyük ölçüde sermaye ihracı çekici değildi. Pazarlar sınırlıydı, pahalı tesislere yapılan yatırımların amortizasyonu politik ve sosyal bakımdan güvence altına alınmamıştı. Büyük Amerikan şirketlerinin Batı Avrupa, Kanada ve Ja- 


ponya'ya bu denli büyük sermaye ihraç etmelerinin nedenidir bu... Amerikan sermayesinin bu büyük aktarımına Amerikan Tek. 
nolojisi ve «know-how», da eşlik etmişlerdir. Savaş sonrasının çökmüş ya da eskimiş Avrupa sanayileri böylece en ileri biçimde ye. 
niden kurulmuştur» (2) Bugün geri-bıraktırılmış ülkelere yönelen sermaye akımının da aynı amaca yönelik olduğunu düşünmek saflık olur ancak. 


Bugün emperyalist güçler arasında belirli çelişkilerin Vap 0lduğu yadsınamaz. Ama ne Ame. 
rikan emperyajizminir göreli üstünlüğünün nede yeni yatırım ya da etki alanlarının sağlanması yolunda emperyalistler arasındaki rekabetin emperyalistler arası bir çatışmaya döneceği de beklenemez. Aksine bugün emperya. 
list güçler arasında vav olan üst düzeyde bir işbölümüdür. Buda zaten çok.ulusluluğun niteliği gereğidir. Emperyalistler arası bir çatışma en başta çok-uluslu te. 
kellerin zararına olacaktır. Bupun için emperyalistler arası çelişkileri üst düzeyde çözümleyecek, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu gib; örgütler kurulmustur. 


Bu kuruluşların temin ettiği dış yardım ve krediler de kapitalist ülkelere, teknolojik hakimiyetin pekiştirilmesi yolunda kul. 
lanılmaktadır. «Yatırımlarla ilgili araştırma ve uygulama projeleri- nin yabancılara hazırlatılmasına önem o verlimekte, bu durum yardım ve kredi anlaşmalarında ön şart olarak ileri sürülmekte- dir... Sanayileşme ve kalkınma yolundaki her adım denetim al. 
tında tutulmakta, teknolojik ge- 


lişme yönlendirilmektedir. Önemli yatırımların fizibilite safhasından uygulanmaya kadar tüm 


araştırma ve projelendirme işle. 
rinin yabancı firma yada teknik elemanlara bırakılması, çok uluslu şirketlerin stoklarında bulunan ve aşılmış tekniklerin ürünü olan mallar için pazarlama olanağı yaratmaktadır. Ayrıca teknoloji ithalinin, ülke içinde teknoloji üretlimesine katkıda bulunacak şekilde bir seçime tâbi tutulmaması, yerli teknoloji birikimini engellemekte ve teknik gücün ge lişmesi imkânlarını ortadan | dırmaktadır.» (3) 

(Devamı Gelecek Sayıda) 


TÜTED HABERLER 
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KIBRIS SORUNU 


(Başlaralı Sayfa 1'de) 
Bu yönetimi devırebilmek ıçın emperyalizmin Türkiye içindeki uzantıları hazır bekliyorlardı. Ancak işlerini kolaylaştırmak için bir başarısızlık gerekliydi. Ulusal bir sorun hal.ne getirilmiş olan Kıb. 
rıs'da uğranılacak bir başarısızlık Türkiye'de sosyal demokratların sonu olacaktı, Kıbrıs'a Türkiye ve Yunanistan'dan daha yakın olan bir üçüncü devlet, A.B.D, aynı slralarda bir başka arayışın içindeydi .Kıtalarda gerilemeye başla- 


dıktan sonra uygulamaya başladığı 


adalar stratejisi ile, kıtaları kontrol altında tutacak adalarda askeri güçlerine üslendirme çareleri arıyordu. Doğu Akdeniz'in ve Orta Doğu'nun mutlak kontrolunu sağlayabilecek bir noktada Olan Kıbrıs, bu strateji için vazgeçil. 
mez bir adaydı. Yani A.B.D. Kıbrıs'da dolaylı yollardan sahip olduğu olanaklarla yetinemezdi, bumun ötesine geçmeliydi. Ancak Kubrıs'daki Makarios yönetimi buna, hemen izi, verebilir miydi? 
Kıbrıs'da oynak bir denge politikası sürdüren ve bu politikanın bir gereği olarak üçüncü dünya ülkeleriyle ilişki kurmak zorunluluğunu duyan Makarios'un bu ül- 


kelerin çıkarlarına açıkça ters. 


düşen bir yönde ami dönüş yapması olanaksızdı. Makarios yö. 
netiminin devrilmesiyle A.B.D. 
bu üç çikarı aynı anda gerçekleştirmiş olacakdı. 


Bu hesap bir varsayıma dayanıyordu. o Türkiye'nin müda- 
* hale edemiyeceği, etse de başarı. 
l olamayacağına. Bu varsayım gerçeklenmeyince varılması plânlanan amaçlardan en azından ikisi tersine döndü. Yunan cuntası- nın yıkılışı ve Türkiye'deki sol ve demokratik kesimin güçlen. 


mesi... A.B.D. ve onun yandaşlaları şu anda ulaşamadıkları üçüncü amaçlarına en yakın çözümü getirebilmenin çabası içinde. Bu çabanın başarı derecesi, Türkiye'- deki sosyal demokrasinin, emper. 
yalizme karş, olduğu savını ileri süren sosyal demokrasinin soruna yaklaşımına ve bu savındaki samimiyetine bağlı . 


Kıbrıs için nasıl bir çözüm önerilebilir... Bu soruya cevap vermeden önce Türk müdahalesinden hemen önce adada durum ne idi, buna kısaca değinmekte yarar var: 


Osmanlı yönetimi elinde birbirleriyle iyi ilişkiler içinde bulu. 
nan halklar topluluğu İngiliz emperyalizminin adada egemen olmasından sonra İngiliz sömürge 


siyasetinin doğal bir sonucu olarak bölünmüş, birbirlerine düşman edilmiş ve yönetilmişlerdir. 
Osmanlı İmparatorluğunun güçsüzleştiği dönemde Yunanistan'- da başlayan ve emperyalizm tarafından teşvik edilen ulusculuk hareketi Kıbrıs Rum toplumuna da atlatılmış ve giderek emper. 
yalizmle bütünleşen Yunanistan Kıbrıs'ı kendi emperyalist amaçlarının ereklerinden birisi olarak almıştır. İngilizlerin siyasi planda adayı terkettikleri 1960'da adada bölünmüş bir toplum; Yunan emperyal zminin etki alanına giren bir Rum toplumu ile İngiliz sömüngeciliğinin kültürel etkisi al. 
tında kalan bir Türk toplumu vardı. 1960'larda İngilizlerin adadaki ekonomik egemenlikleri ve askeri üslerinin varlığı devam ediyordu. 
Aynı yıllarda siyasi plânda İngilizlerle çalışmış olmalarına rağmen, ekonomik yönden İngiliz em. 
peryalizmi ile bütünleşen Kıbrıs Rum burjuvazisinin yükselişine buna karşılık, başlangıçta o İngiliz siyaseti ile bütünleşen Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik yönden çöküşüne şahit olmaktayız. 
Günümüze dek izlediğimiz süreç, 


Yunanistan'da faşist bir yönetimin işbaşına gelmesinden önce de sonra da, Yunan emperyalizminin idelerinin Kıbrıs Rum toplumunda gittikçe yoğunlaşması ve iki toplum arasındaki ozıtlaşmaların artmasıdır. Geçilen dönemde Yungn emperyalizmi, Kıbrıs'ı ilhak için çeşitli denemelerde bulunmuş, her deneme iki toplum arasındaki uçurumu büyütmüştür. 


Bu denemeler sonucunda kes'n bir başarıya ulaşılamıyacağın, gören ve bu nedenle oynak bir denge po. 
litikası sürdürmek zorunda kalan Makarios'un bizzat kendisi ve her iki toplumun fanatikler;j bu uçurumun büyümesinin görünen rumluları olmuştur. Türk müdahalesi Kıbrıs'da böyle iki toplum bulmuştur. 


Bu iki toplumun kendi iç yapılarına bakmak da ilgi çekici olacaktır. 


Rum kesiminde bir yanda emperyalizm adına iktidarı ele geçiren bir burjuvazi ve onun vurucu gücü olan, Yunan subayları yönetimindeki EOKA B örgütü ile Milli Muhafız Örgütü, diğer yanda emperyalizmin çıkarlarına yara- yan Enosise açıkça karşı çıkmamış olmalarına rağmen bu faşist 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güçler tarafından tutulan so] güçler. 

Türk kesiminde ise Kıbrıs Pazarının nimetlerinden yeterince 


başkı altında 


yararlanamayan, Türkiye'deki ara rejim döneminde anti demokrat k tutumları iyice su yüzüne çıkan geri bir ticaret burjuvazisi ve içinde (o bulundukları ekonomik koşulların altında gittikçe yoksullaşan halk kitleleri. 


Türk müdahalelerinin ki bu müdahale objektif koşullar altında kaçınılmazdı. Kıbrıs'da bulduğu iki düşman toplumun iç yapısı da buydu. 


Kıbrıs'a çıkan Türk Silâhlı Kuvvetleri ise; emperyalizmle bütünleşmiş bir burjuvazinin egemen olduğu bir Rum toplumunda, demokras;j düşmanı geri bir burjJuvazinin egemen olduğu her yön. 
den ezilmiş bir Türk toplumuna ve emperyalizmin Kıbrıs'daki doğrudan varlığına karşı en azından emperyalizme karşı olduğu savını ileri süren ve gerçekte de emper. 
yalizmin oyununu bozan bir sos- ya, demokrasinin silâhlı kuvvetle. 
riydi. 


Kıbrıs için bir çözüm önerisi araştırılırken bu iç ve diş dinamikler, kısacası şu andaki somut durum gözden ırak tutulmamalıdır. Elbetteki özlenen çözüm her türlü emperyalist üslerden arındı. 
rılmış, kendi burjuvazisi tarafından sömürülmeyen toplumları bar:ş içinde bir arada yaşayan demokratik ve tam bağımsız bir Kıbrıs Ancak bu çözü- 
Araların. 


Cumhuriyeti'dir. 
me nasıl ulaşılacaktır... 
da uçurumlar açılan iki toplumun birbirine kim yaklaştıracaktır, halen adada fiilen bulunan Yunan emperyalizminin kuvvetlerini adadan kim uzaklaşitıracaktır, empeyalizmin sadık adamı olan Kle. 
rides'i ve giderek egemen Rum burjuvazisini kim iktidardan ind'- recektir, geri bıraktırılmış ekonomik düzeni içindeki Türk toplumunun çağdaşlaşmasını kim sağ. 
layacak ve tüm toplumlara demokrasiyi kim getirecektir. Ve kim adayı İngiliz üslerinden arındıracak tır. Bu soruların cevabı verilmeden Türkiye'nin adadan askerlerini çekmesini istemek ve en azından müdahaleden önceki yönetim biçimine göre daha ileri bir aşamayı yansıtan federasyon veya benzeri çözümlere karşı çıkmak hayalciliktir. 
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 “İNSAN,, | 
ÖLDÜ MÜ? 


(Baştarafı Sayfa de) 
derek eyleme dönüşüyor, hızlı bir etkinlik kazanıyordu. Kuşkusuz böyle bir nitelik, özellikle yurdumuz ve çağın sorunlarının çözümünde son derece gerekli, az raslanan bir erdemdir. 


Varolan ve çoğunlukla gürülenin tersine, Baysal'ın hizmet anlayışında bilinçli ve sessiz bir fedakârlık kendini he. 
men duyuruyordu. Ne yainiz «söz»e sığınmak ve onunla yetinmek ne de devrimci şarlatanizm onun kişiliğinin hamurun- da yer almamıştı, Belki bu özellik, geri kalmış toplumların iç mücadelesinde gözlenen sert ve kaba gerçeğe kısa vadede uygun düşmemektedir. Belki, toprağımızın bu ender soyluları, böylece yüzeysel ve geçici bir sömürünün bile bile konusu haline gelebiliyorlar. Ne var ki, uzun vadede yenilen kazanmaktadır. Bilinç düzeyi yükseldikçe, bilincin ve ortak mücadelenin kurtardığı karakterler coğrafyası genişledikçe, İlhan Baysal ile onun kumaşından dokunmuş örneklerin kesinkes kazandığı anlaşılmaktadır. 


Geçen yüzyılın sonlarında, idealist Batı kapitalizmi «insan» ın öldüğünü ilan etmişti. 


Elbette, Batı, «kâr» tanrısı adına insanı feda edip kapitaliz- 


mi kurtarmak istiyordu; dileği ve zorunluluk bu yöndeydi. An- 


laşılgbilir bir nokta bu, o mantık için. Ancak geri kalmış ül- 


kelerin taklit şovalyeleri, faşizme açık umutsuzları bilme. 


Iidirler ki, insan ölmemiştir. Öl meyecektir. 


Baysal'ın yokluğu topluluğgumuzu yetim bırakmış, yurdumuzun insanlarını ve bir yer- 


de kurulmasını özlediğimiz daha güzel dünyayı fakirleştir- 


miştir; ama, mücadelesi, eylemi ve bıraktığı örnek, toplulu- 


gumuzu, Türkiye'yi ve kaçımılmaz olarak daha güzele doğru 


giden dünyamızı zenginleştirecektir. 


Doğal ki devrimciler de ölür, fakat insanın eseri yani 


devrimler sürekli yaşayacaktır. 
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YAN ÖDEMELER FiYASKOSU 


E Son kararname bir gerçeği bir kez daha açıkça ortaya sermiştir: Sendika; haklara kavuşmadan ekonomik koşudarımızı düzelt. 
meye kapıkulluktan kurtulmaya olanak yoktur. «Yan ödeme» kurumunun gün geçmeden aldırılması ve sendikal hakların verilmesi gerekir, Ve bir yandan bu yapılırken derhal diğer yandan kararnamenin mali hükümlere ilişkin kısmında bir değişiklik yapılmalıdır, 


Günlerden beri süregelen «Yan ödemeler» sorunu sonuçlandı. Tabii buna sonuçlanma denirse. Çünkü bu sonuç bütünüyle bir fiyasko iL muştur. «Yan ödemeler; sorununu başlangıçtan beri nasıl görüyorduk? İlkin kısaca bunu özet- 


liyelim, 
Biz teknik elemanlar, «yan ö. 
deme» uygulamasının tümüyle 


kaldırılmasını ve teknik elemanlara sendikal hakların verilmesini savunuyorduk. Bunu yaparken de gimdide geçerli olan şu bakış açısından hareket ediyorduk: Demokraşinin yaratıcısı ve güvencesi demokratik güçlerdir. Demokratik güçlerin dayanışma içinde ve da. 
ha demokratik haklarla donatılmug olmaları anti demokratik güçlere karşı daha güçlü olmanın ön Koguludur, Tekelci sermayenin istemediği, ama tüm demokratik güçlerin daha da güçlenmek için uğrunda mücadele ettikleri şeyler demokratik haklar olmuştur. Bu bakımdan demokrasi yanlısı olma iddiasında olanların bunu akıllarından çıkarmamaları gerekir. 
Yapılması gereken, toplumun tüm demokratik kesimlerini geniş ör. 
gütlenme olanaklarına kavuşturmaktadır. Demokratik ve ekonomik hakların genişletilmesi için, sosyal ilerleme için, mücadele ancak bu örgütlerin çatısı altında olabilir. Ve bu bakış açısından hareketle, demokratik güçlerin ayrılmaz bir parçası olan teknik elemanların ve kamu hizmetinde çalgan diğer ücretlilerin sendikal haklara kavuşması gereği ortaya çıkar. O halde yapılması gereken tüm iücretlilere sendikal hakları 


vermektir. «Yan ödemeler» bir çözüm olma niteliğine sahip değildirler, Üstelik ücret mekanizmasını daha karmaşık yapmakta, yeni yeni sorunlar getirmektedirler, 

«Yan ödemelerin; yeniden dü. 
zenlenmesi söz konusu olunca da gene bu bakiş açısından hareketle, geçici ve kısmi bir çözüm olarak yan ödemelerin bir müddet için gittikçe artan hayat pahalılığı karşısında, teknik elemanların yagam standartının korunması için bir fiyat . ücret dengesi getirmesini, teknik elemanlar akasındaki ayrıcalıkları «ve ayrılıkçı tavrı» ortadan kaldırılmaş; için bir adım olmasını önerdik. 

Ancak şimdi son kararnamenin ileriye değil, geriye doğru bir adım olduğunu görüyoruz. Bu adım ile geçici bir dönem için sorunlarımıza bir çözüm getirilmesi bir yana, şimdiki durumumuz hem demokratik haklarımız yönünden, hem de ekonomik açıdan daha da kötüleştirilmiştir. 

Ekonomik açıdan o kötüleştifilmiştir, çünkü; getirilen bu yan ödemelerle bir fiyat . ücret dengesi kurmaya çalışmak gülünç olur. 
Fiyat - ücret makası, teknik elemanların aleyhine açılmış, teknik elemanların ekonomik durumları daha da bozulmuştur. Ücretlerin artması bir yana birçok yerde ücretler azalmıştır. Son kararname ile teknik elemanları özel sektörün kucağına atmak, yurt dışına kaçırtmak için eksik kalan ne varsa tamamlanmışa benzer. 

Şimdiki durumumuz, demokratik haklarımız yönünden de kötüleştirilmiştir, çünkü kararname 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anti « demokratik bir öz taşımaktadır. Bizler ekonomik koşullarımızı, bizlerin, işveren durumundakilerle pazarlık halinde saptamamızı önerirken, getirilen kararname, bırakın bu yolda olumlu bir adım atmayı, bırakın geçici olarak teknik elemanlar arasındh- ki ayrıcalıkları giderme yönünde tedbirler getirmeyi, bizleri daha da fazla kapıkulu yapmaktadır. İşveren durumundaki devlet kurumlarıng verilen sonsuz yetkiler bunu kanıtlamaktadır. 


«Ya paşa paşa çalışırsın, igveren durumundaki devlet kurumlarının tek yanlı, alabildiğine geniş yetkilerini kullanmasına, yöneticilerin takdir hakkına sesini çıkarmazsın, daha önceki ücretinin altında da olsa verilen ile yetinirsin; ya da eğer beğenmiyorsan özel sektöre gidersin, yurt dışına çlkarsın.» Son kararname İle bu mu denmek isteniyor? Açıkçası, istensede istenmese de evet! Ama böyle bir mantık demokratik bir içe- 


rik taşımaz. Bunu demokratik il. 
keler çerçevesinde izah etmeye olanak yoktur. 

Son kararname bir gerçeği bir kez daha açıkça ortaya sermiştir: Sendikal haklara kavuşmadan ekonomik koşullarımız, düzeltmeye kapıkulluktan kurtulmaya olanak yoktur. «Yan ödeme» kurumunun gün geçmeden kaldırılması ve sendikal hakların verilmesi gerekir. 
Ve bir yandan bu yapılırken derhal diğer yandan kararnamenin mali hükümlere ilişkin kısmında bir değişiklik yapılmalıdır. 


Biz teknik elemanlar demokra. 
si yönünde, demokratik hakların genişletilmesi yönünde atılacak her adımı destekleyeceğimizi söyledik ve söyleriz. Bizden şimdi olduğumuz konamdan bir adım geriye gitmek gerekçe ne olursa olsun, kesinlikle beklenmesinin Haklarımızı (o kıskança savuna. 
cak ve bi, adım geriye gitmeyece. 
Şiz. 
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